DE PROPERE FANFARE VAN DE VIEZE GASTEN

We stellen graag De Propere Fanfare aan u voor.

Maar we moeten er meteen bij zeggen: De Propere Fanfare is niet echt een fanfare.
Er zijn wel degelijk saxen, trombones, trompetten, tuba’s, fluiten en klarinetten! Maar
evengoed duiken daartussen violen, gitaren,

accordeons, melodica’s, een xylofoon, saz, bassen en een heel arsenaal aan
percussie op.

De Propere is een groep, een bende van 70 muzikanten en dansers die het publiek
verrast met originele, eigen composities die alle kanten van het muziekspectrum
verkennen. Geen genre is hen vreemd.

Daar bovenop verwent De Propere Fanfare het publiek met een visuele show vol
beweging en kleur, met de meest fantasierijke kostuums en met springende en
dansende jongleurs en clowns.

De Propere Fanfare bouwt een feestje waarbij ze het publiek verrast, verblijdt,
bekoort en doet lachen, springen en dansen!

De Propere bestaat twaalf jaar, repeteert wekelijks en speelde tot nu toe meer dan
350 concerten: van kleine feesten op pleinen en in straten en parken tot op
gerenommeerde festivals met daarbij 0.m. De Gentse Feesten, MiraMiro, Dranouter
aan zee, Boombal, Haase Tone, Mulhouse en Ana Desetnica (Slovenié).

De Propere Fanfare is een initiatief van Bij’ De Vieze Gasten, een

sociaal-artistieke organisatie uit de Brugse Poort van Gent. Ze bestaat uit meer dan
100 vrijwillige muzikanten en dansers. Ze wordt professioneel begeleid door
componist Yves Meersschaert, regisseur en dirigent Koen De Ruyck, Thomas Noél,
Danny Van Rietvelde en Brecht Devloo.

De Propere Fanfare speelt “Hela, Hela, Hela”, een straatspektakel van 45 minuten.

Voor boekingen en info:

De Propere Fanfare Van De Vieze Gasten
Haspelstraat 31 9000 Gent

09 237 04 07

info@de properefanfare.be
www.deproperefanfare.be



